
Visie op de toekomst van de Bergkerk 

De Bergkerk is een gemeenschap van mensen die de brede christelijke traditiestroom ervaart als een 
spiritueel huis.
Zij weet zich geroepen door Gods stem die spreekt van liefde, vrede en recht, zoals wij die horen in 
de verhalen in de Bijbel.
Zij weet zich met elkaar verbonden in de hoop op de toekomst van Gods koninkrijk.
Zij weet zich gedragen door Gods liefde voor mens en wereld.  
Als kerkgemeenschap wil ze een huis zijn waar mensen inspiratie vinden voor hun persoonlijk leven, 
eigentijds geloven en maatschappelijke betrokkenheid. Waar lief en leed wordt gedeeld, naar elkaar 
wordt omgezien en naastenliefde concreet wordt geleefd. 
Zo proberen wij van betekenis te zijn voor mens en samenleving , in buurt en stad. De Bergkerk is 
verbonden met buurt-en-kerkhuis Bethel, een huis met een lage drempel, met maaltijden en inloop 
momenten. Bethel is ook de plek voor het jeugdwerk, met o.a. Kidstime, zomerkamp en kliederkerk.

We zijn momenteel een levendige gemeente met wekelijkse vieringen waarin muziek een belangrijke
plaats heeft. We genieten van orgel en pianospel en beleven vreugde aan het zingen uit de breedte 
van het Liedboek. Dat doen we vaak samen met de cantorij .
Ontmoeting, plezier, aandacht voor elkaar beleven we aan de koffie tafels, het samen eten en de 
gespreksgroepen. Elke eerste zondag van de maand is er een kindernevendienst voor kinderen vanaf 
twee jaar. We proberen ook kindernevendienst aan te bieden op de feestdagen en in Adventstijd en 
Veertigdagentijd. Een vreugde voor jong en oud!
Dat alles in een gemeenschap waar de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt, en waar de 
activiteiten door een steeds kleiner wordende groep wordt gerealiseerd.

Kijken we naar de toekomst dan zien we in de komende jaren een nog steeds vitale maar kleiner 
wordende wijkgemeente rond de Bergkerk met een accent op eredienst en pastoraat en die haar 
verbondenheid met buurt-en kerkhuis Bethel koestert.

Daarna zien we wel waar en hoe de geest van God waait!

Voor de Bergkerk betekent het (voor nu en de nabije toekomst) dat we inzetten op samen vieren, 
omzien naar elkaar, pastoraat en ontmoeting.

Concreet houdt dit in met betrekking tot het samen vieren:

 Aandacht voor liturgie : openstaan en in gesprek blijven over nieuwe ontwikkelingen
 Muziek: gebruik  maken van organist en cantor in de gemeentezang en daarbij het

bevorderen van het zingen van nieuwe liederen.
 Naast het orgel ook de vleugel gebruiken en ruimte geven voor medewerking van

instrumentalisten en solisten.
 Voortzetting van streaming belangrijk, geeft de mogelijkheid om op afstand te blijven

meeleven met de gemeente.




  Met betrekking tot omzien naar elkaar, pastoraat, ontmoeting:

 Predikant bezoekt bij ziektes, in crisis situaties, bij kantelmomenten In het leven op eigen 
verzoek of vraag vanuit de gemeente.

 We gaan nadenken en onderzoeken hoe het pastoraat toekomstbestendig is. Bijvoorbeeld 
door meer telefonische contactmomenten.

 We stimuleren het informele pastoraat door momenten van ontmoeting zoals:

o Koffie drinken na de dienst, bloemengroet, koffie ochtend, maaltijd avond, Paas en 
Kerst groet, gesprekskringen, telefonisch pastoraat.

 Het geloofsgesprek in gesprekskringen in het licht van de vragen van deze tijd of naar 
aanleiding van bijzondere kerkdiensten.

 Onderdeel van omzien naar elkaar is het kinder- en jeugdwerk zoals dat in Bethel plaats 
vindt.

Verbondenheid met de wereld zien we terug in de activiteiten van het diaconaal centrum in Bethel .
Verbondenheid met de buurt komen we tegen in onze oecumenische contacten waar we mee verder
willen gaan zoals de vastenmaaltijden en gespreksgroepen met de leden van de Heilige Familie Kerk.
Verbondenheid met de wereld: groetenacties van Amnesty International in de Adventstijd en de 
groetenacties in de 40 dagen tijd.
Verbondenheid met de wereld komt ook tot uiting in het aangesloten zijn bij de landelijke Groene 
Kerken, en willen dat ook uitdragen zoals het uitdelen van biologische bloembollen.
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